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Juf Rowena 

Kinderliedjes uit de 
oude doos 

Download de pagina’s op A4 in kleur, lamineer de bladen,  

perforeer aan de bovenkant (2 gaatjes) in alle bladen, 

 lint of touw erdoorheen en tadaaa je kinderliedjes boek is klaar.  
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Het regent, het regent. 
De pannetjes worden nat. 

Daar kwamen 2 soldaatjes aan, 
Die vielen op hun gat. 

 
Het regent, het regent. 

De pannetjes worden nat. 
Daar kwamen 2 boerinnetjes, 
Die vielen op hun kinnetjes. 

 

 

 

 

 

Thema: herfst en beroepen 
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Alle eendjes zwemmen in het water. 
Falderalderire, falderalderare. 

Alle eendjes zwemmen in het water. 
Falderal deral deraldera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema: lente en dieren 
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Poesje mauw. 
Kom eens gauw. 

Ik heb lekkere melk voor jou. 
En voor mij. 

Rijstebrij, 
o, wat heerlijk smullen wij. 

 

 

 

 

 

 

 

Thema: dieren en familie (huisdieren)  



Juf Rowena   www.jufrowena.nl 
 

 
 

 

 

Hondje waf, 
waf, waf, waf. 

Blijf jij van mijn lekkers af. 
Kom eens hier. 

Aardig dier. 
Oh, wat hebben we een plezier. 

 

 

 

 

 
Thema: dieren en familie (huisdieren)  
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Een, twee, drie, vier, 
hoedje van, hoedje van, 

een, twee, drie, vier, 
hoedje van papier. 

 
En als het hoedje dan niet past, 

zet hem in de glazenkast. 
Een, twee, drie, vier, 
hoedje van papier. 
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Thema: sprookjes en rekenen 

 
 

Op een grote paddenstoel. 
Rood met witte stippen. 
Zat kabouter Spillebeen. 
Heen en weer te wippen. 

Krak, zei toen de paddenstoel. 
Met een diepe zucht. 
Allebei de beentjes. 
Hoepla in de lucht. 
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Thema: sprookjes en herfst  
 
 
 

 
 
 
 

Visje, visje, in het water. 
Visje, visje, in de kom. 

Visje, visje, kan niet praten. 
Visje, visje, draai eens om. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thema: dieren, lente en zomer 
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Berend Botje ging uit varen. 
Met zijn scheepje naar Zuidlaren. 

De weg was recht, de weg was krom. 
Nooit kwam Berend Botje weerom. 

 
Eén twee drie vier vijf zes zeven. 
Waar is Berend Botje gebleven? 

Hij is niet hier, hij is niet daar. 
Hij is naar Amerika. 
Amerika, Amerika, 

drie maal in de rondte van je hopsasa. 
 
 
 
 
 
 
 

Thema: haven en zomer  
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Zeg Roodkapje waar ga je heen, zo alleen zo alleen. 
Zeg Roodkapje waar ga je heen, zo alleen. 

Ik ga bij grootmoeder koekjes brengen, in het bos, in het bos. 
Ik ga bij grootmoeder koekjes brengen, in het bos. 

In het bos wonen wilde dieren, in het bos, in het bos. 
In het bos wonen wilde dieren, in het bos. 

Ik ben niet bang voor de wilde dieren, ben niet bang, ben niet bang.  
Ik ben niet bang voor de wilde dieren in het bos. 

Pas maar op daar komt de wolf, pas maar op, pas maar op. 
Pas maar op daar komt de  wolf, pas maar op! 

 
 
 
 
 
 

Thema: sprookjes en herfst  
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Heb je wel gehoord van de zeven, de zeven. 
Heb je wel gehoord van de zevensprong. 

Ze zeggen dat ik niet dansen kan. 
Ik kan dansen als een edelman. 

Dat is één, 
Dat is twee, 
Dat is drie, 
Dat is vier, 
Dat is vijf, 
Dat is zes, 

En dat is ze-he-ven! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thema: sprookjes en rekenen 
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Lief lieveheersbeestje, 

hoe oud ben jij? 
Laat me toch eens kijken. 

Kom wat dichterbij. 
Kruip maar op m’n hand dan tel ik vlug. 

De stippen op je kleine rode rug. 
Een, twee, 

werk eens mee. 
Drie, vier, 

blijf eens hier. 
Vijf, zes, 

ho nou eens even. 
Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

Thema: lente en kleine dieren 


